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Mededelingen 

 

 
Kerkdienst 15 september SAMEN  OPSTAAN VOOR VREDE 
Deze zondag start de Vredesweek. In de kerkdienst staan we hierbij stil. 
In deze tijd is er een grote urgentie om tot vrede te komen. De roep om 
verandering wordt steeds luider. De agressieoorlog in Oekraine, Rusland die 
civiele doelen bombardeert, de voorgaande oorlog in Gaza. Extreem rechts 
krijgt steeds meer macht en invloed. We moeten oppassen dat wijzelf niet 
gedreven worden angst en boosheid, zelf verharden en meegaan in het 
polarisatie. Je kunt jezelf machteloos voelen in het doorgaande geweld.  
We kijken en luisteren naar pater Frans van der Lugt, die in de gruwelijkheid van 
oorlog en geweld in Homs, Syrie, trouw en met empathie zorgde voor de 
mensen om hem heen. Hij was solidair tot het einde. 
De vraag is hoe kunnen wij in deze tijd een pad naar vrede banen?  
De bijbel leert ons dat het begint met vrede in je eigen hart. Daarover lezen we 
in Jacobus 3. En empathie met je medemens is nodig. We horen het verhaal 
van de man door het dak, Lukas 5. Vier vrienden die hun verlamde vriend willen 
brengen bij Jezus. De mensen houden hen tegen. Zij moeten door het dak om 
bij de vrede en genezing te komen. Hans Kroon zal twee liederen zingen. 
Je kunt zelf in de dienst je voorbeden doorgeven.  De vraag is: “Voor wie bid jij 
om vrede?” We doen dit via de mentimeter. Dus neem je mobiel mee!  
Ds. Coby de Haan 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging 
naar mevrouw van Halteren-Akershoek, Prins Willem Alexander park 231. 
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Afwezig 
Tot 29 september as. ben ik afwezig. Bij dringende pastorale aangelegenheden, 
kunt u terecht bij de collega pastores: ds. Coby de Haan of Aletta van de 
Lagemaat. 
Verder contactgegevens zijn op de website terug te vinden. 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Loeki van der Laan 
 
Zondag 15 september is de diaconale collecte bestemd voor Colombia 

  
Seksueel misbruik van 
jongeren stoppen in 
Colombia   
In Colombia komt nog veel 
seksueel misbruik voor, 
omdat mannen meer macht 
hebben dan vrouwen en veel 
Colombianen die rolverdeling 
normaal vinden. Kwetsbare 
jongeren, inheemsen, Afro-
Colombianen en vluchtelingen 
uit Venezuela lopen extra 
risico. De organisatie Renacer 
beschermt en begeleidt 

kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat 
dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische 
en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. 
Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders 
en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen 
inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 
kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen 
en begeleiden. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 
0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Colombia 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
Meer informatie www.kerkinactie.nl/stopmisbruik 

 

file:///C:/Users/Esther/Downloads/www.kerkinactie.nl/stopmisbruik
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LOVE LOVE is meer dan een evenement. We vieren Gods onvoorwaardelijke 
liefde voor iedereen. Of je nu hetero, gay of transgender bent, er is een plek voor 
jou aan de tafel van Jezus. We geloven dat de liefde van God geen grenzen kent, 
en daarom openen we onze harten en onze deuren voor iedereen. 
 
Waarom Love Love? - In een wereld waarin mensen soms worden buitengesloten 
of veroordeeld om wie ze zijn, willen wij laten zien dat het ook anders kan. Wij 
geloven dat Gods liefde voor iedereen is – zonder voorwaarden, zonder 
uitzondering. Tijdens LOVE LOVE willen we die liefde vieren in al haar diversiteit 
en veelkleurigheid. Het is een avond om samen te komen, te zingen, te luisteren, 
te dansen en te vieren dat we allemaal geliefd zijn door God. We hebben 
verschillende mooie namen die langs komen, zie hiervoor de flyer.  
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Stand van zaken orgel 
De orgelkast is leeg, de meeste pijpen zijn afgevoerd 
naar de werkplaats om schoongemaakt en waar nodig 
gerepareerd te worden. De grote pijpen zijn er nog want 
die zijn te kwetsbaar om te vervoeren. Vrijwilligers van 
de klusgroep helpen met schoonmaken van de houten 
pijpen, roosters en rekken. 
Tijdens Open Monumentdag, a.s. zaterdag 14 sep., van 
10:00 - 16:00 uur is de kerk open, alle gelegenheid om 
het nader te bekijken en zijn we aanwezig voor een 
nadere toelichting, de koffie staat klaar! 
 
 
 

De Vredesweek is dit jaar van 14 t/m 22 
september 

In het kader van deze week, waarin Vrede centraal 
staat zal er een lezing worden gehouden met als 
onderwerp: “De ark en de duif” 
Spreker is Jan Koek, jan heeft al eerder lezingen 
gehouden in de Vredesweek. 
De lezing zal op woensdag 18 september 
plaatsvinden om 20.00 uur. 
In het gebouw van het Apostolisch Genootschap, 
Goudmos 2, Veenendaal. 
 

 
LEF-kring(en)  
In het komende seizoen willen we kijken of er 
animo is voor één of meerdere LEF-kring(en). Het 
motto van ZuidWest is: “een gemeente vormen 
waar het verlangen leeft om vrijmoedig en met lef 
Jezus te volgen in verbinding met de samenleving 
van nu”. Een LEF-kring is een gespreksgroep van 
6 - 8 personen, die plm. 8 keer bij elkaar komen bij 
iemand thuis. Je legt je dus vast voor één seizoen. 
De opzet is om met elkaar in gesprek te gaan over 
geloofsthema's. Daarbij gaat het niet om discussie 

(wie heeft er gelijk?) maar om uitwisseling van ervaringen (hoe is dat voor jou?). 
Zo leer je elkaar beter en anders kennen. Als rode draad is gekozen voor ‘de 
reis van je leven’. Of anders gezegd: je levensreis. Je bent immers je leven lang 
onderweg, ook onderweg in het geloof. Onze ‘GPS’ in deze ontmoetingen zijn 
een bijbelgedeelte, quotes, gespreksvragen en een gebed, gedicht of lied. 
Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Iedereen die het de moeite waard 
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vindt om zich één seizoen te verdiepen in 'de reis van zijn/haar leven’ is van 
harte welkom!  
We hebben nu 4 opgaven. We willen graag nog 4 mensen erbij om echt goed te 
kunnen starten. Inmiddels hebben een aantal hun huiskamer ter beschikking 
gesteld voor een LEF-kring. Daar zijn we blij mee!  
Data in 2024: 2-10, 30-10 en 27-11. In 2025: 22-1, 19-2, 7-5, 28-5 en 18-6. 
Rond Advent en de Paaskring onderbreken we even. 
Voor meer info. of aanmelden: ds. Loeki van der Laan, tel.: 06-36086289.  
E-mail: ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl of ds. Coby de Haan,  
tel.: 06-16055455. E-mail: drs.jdehaan@gmail.com 

 

Een woord van dank 
Het startweekend zit er weer op. Al sinds april is de startzondagcommissie bezig 
geweest met de voorbereidingen. De inspanningen zijn weer niet voor niets 
geweest. We kijken terug op een geslaagde aftrap voor het nieuwe kerkelijk 
seizoen ‘Als nieuw!’. Door het veelzijdige programma was er voor elk wat wils en 
er was volop ruimte elkaar te ontmoeten. De eredienst, waar jong en oud aan 
meewerkte, was verbindend. In het mozaïek op de oude kerkbank werd (en 
wordt) de veelkleurigheid van onze wijkgemeente steeds meer zichtbaar. Velen 
hebben een steentje (of steen!) bijgedragen om dit weekend te doen slagen. Of 
jouw steen nu groot of klein was, organisatorisch, creatief of praktisch: DANK JE 
WEL voor wat je gedaan hebt!  
Namens de wijkkerkenraad,  
Carla van Maasakkers, scriba 
 

mailto:ds.lvanderlaan@pkn-veenendaal.nl
mailto:drs.jdehaan@gmail.com
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Geef je nu op voor de Musical Jakob! 
 
Er is al heel veel geschreven over Jakob. En nu 
ook door ons. Het Levensverhaal van Jakob, 
zoals we dat in het Bijbelboek Genesis 
tegenkomen, kan het verhaal van iedereen zijn. 
Het kent herkenbare momenten van twijfel, 
angst, radeloosheid, pijn en verdriet. Van 
jaloezie, onmacht, leugen en bedrog. Maar ook 
van hoop, geloof en liefde. Jakobs verhaal is ons 
verhaal. En daarom is het zo boeiend.  
De musical Jakob zal op 9, 10 en 11 mei 2025 

uitgevoerd gaan worden door de gemeente ZuidWest in de Petrakerk te 
Veenendaal. Vindt u het leuk om mee te zingen, een echte rol te hebben, te 
figureren of achter de schermen (regie, decor, kleding) te werken, geeft u zich 
nu op bij de musicalwerkgroep zw-musical@pkn-veenendaal.nl 

Leeftijd vanaf 13 jaar tot veel ouder , iedereen is welkom!! 
We zullen in november elke zondagavond oefenen van 19.00 uur tot ongeveer 
20.30 uur, met uitzondering van vakanties en bijzondere dagen. 
We hebben er zin in! 
Groetjes van de Musicalgoep, 
Johannes, Guus, Nynke, Jolanda, René en Esther 
 
 

KAARTEN MAKEN 

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren 

kaarten voor o.a. bij de bloemengroet op zondag.  

Dinsdagmorgen 17 september a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe 

kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van 

harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, 

ervaring is niet nodig. We zitten in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: 

Carla Rovers, tel. 0318-555076 of crovers@live.nl 

Onze kaarten zijn ook te koop voor €1,- per stuk. In de ontmoetingsruimte staat 
onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zw-musical@pkn-veenendaal.nl
mailto:crovers@live.nl
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Kijkcijfers zondag 8 september 2024 
Direct: 189 Opname: 167  
 
 
 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de 

Digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
 

 

http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl

